
WWW.KOMMM.NL

Hoe we het nieuwe jaar ingaan
door Arie van der Stoep

Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden! Maar ook met een volkomen onbekendheid van wat

ons te wachten staat. Een jaar waarin er van alles kan gebeuren. Wanneer je je dat realiseert, kan

het je een beetje klein maken en een beetje machteloos en onzeker.

Logisch! Want niemand van ons is in staat om zichzelf het leven te garanderen dat we onszelf wensen

of toedenken. We hebben het allemaal niet in de hand. Toch kunnen we zekerheid hebben!

Vrede

Want boven dit nieuwe jaar troont de eeuwige God (1). En wanneer we geloven dat we van Hem zijn,

dan weten we dat wijzelf en alles wat er gebeurt, in zijn hand zijn. Dat ons leven, onze gezondheid,

onze plannen en wensen bij Hem bekend zijn en dat Hij altijd het goede voor ons zoekt (2). En ook dat

alles wat er gebeurt, zal móeten meewerken om ons tot zijn doel voor ons te brengen (3).

Daarom bidden we: ‘Heer, toon mij uw doel voor mij en open mijn ogen voor het goede dat U voor mij

bestemd hebt.’ En we bidden erbij: ‘Heer, ik wil uw doel voor mij leren aanvaarden, wat het ook is.

Want ik vertrouw op U.’

Wanneer we dat doen, zullen we leren zien dat zijn doel voor ons altijd hoger en beter is en verder

reikt dan het onze. Omdat Hij God is en vanuit zijn eeuwigheid alles overziet en het beter weet dan

wijzelf. Dat geeft ons ook vrede met wat er in ons leven gebeurt (4). Omdat we weten dat het ons

uiteindelijk de volmaaktheid zal brengen (5).

Alles wat nodig is

Daarom is het nodig, dat we ons aan Hem hebben overgegeven en dat Hij in het centrum van ons

leven staat. En dat we erop vertrouwen dat Jezus alles heeft volbracht om ons dit leven met God te

kunnen geven, dit leven in de rust (6). Want Hij is ons heil, onze verlossing en onze toekomst (7).

Dan worden we niet ongerust gemaakt door gevoelens van machteloosheid, ontoereikendheid of

onzekerheid, maar regeert in ons hart zekerheid (8). De zekerheid dat alles in ons leven in de hand is

van de goede God, die een herder voor ons is, van een Vader die het allerbeste voor zijn kinderen

zoekt en van een Redder die alles heeft volbracht wat nodig was om ons dat te kunnen geven.

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 29:10.

De HEER troonde boven de zondvloed, ja, de HEER troont als koning in eeuwigheid.

(2) Psalm 66:20.

Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

(3) 1 Petrus 1:8-9.

... jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het

geloof bereikt, dat is de zaligheid van de zielen.



(4) Jesaja 26:12.

HEER, U zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt U voor ons verricht.

(5) 1 Petrus 5:10.

Doch de God van alle genade, ..., Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken

en grondvesten.

(6) Psalm 131.

... Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; ...

(7) Psalm 62:8.

Op God rust mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

(8) Romeinen 8:38-39.

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch

toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden

van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer.
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